
Beste ouders / verzorgers,  
 
We zijn weer gestart. Via Parro heeft u al een kijkje in de nieuwe klas van uw kind gekregen. Afgelopen week 
hebben ouders/verzorgers en leerkrachten elkaar ontmoet. Fijn om met elkaar in gesprek te zijn. We vinden het 
belangrijk op deze manier samen op te trekken en met elkaar zorg te dragen voor de ontwikkeling van uw kind.  
 
Startdienst 
Naast de ontmoeting met elkaar, vinden we de ontmoeting met God belangrijk. Natuurlijk is Hij er elke dag bij. 
Tijdens de startdienst staan we in het bijzonder stil dat Hij met ons mee gaat. Het thema van de dienst is: Samen 
op Reis! Marcel en Lydia Zimmer zijn erbij om samen met ons te zingen!  
Wat aandachtspunten op een rij:  

- De Grote Kerk (Stationsweg) gaat open om 
18:45 uur. We starten om 19:00 uur.  

- Graag vooraf (thuis) naar het toilet (heen en 
weer naar de w.c. lopen kan storend zijn voor 
anderen)  

- Het verzoek van Marcel en Lydia is dat ouders 
zoveel mogelijk bij hun kind gaan zitten en 
samen enthousiast meedoen en betrokken 
zijn op alles wat er gebeurt.  

- Fijn als er aandacht is voor degene die iets 
vertelt of laat zien!  

- Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor 

MAF (MAF vliegt waar wegen eindigen - 
Home) 

- Na afloop zijn er voor in de kerk cd’s te koop 
van Marcel en Lydia. 

We kijken uit naar een mooie dienst! Tot dan!  
 
Kind op Maandag 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar lezen we uit het Bijbelboek Genesis. 
Het thema daarbij is: Dat kan mooier! 
De Bijbel begint met het verhaal van de schepping. In het begin is het ‘woest en 
doods’, en ook nog donker. Maar God maakt het mooier. Donker wordt licht, 
water wordt land, leegte wordt gevuld met leven. Het is een prachtig verhaal, en 
het bijzondere is dat het zich blijft herhalen. Als een rode draad loopt het door 
de hele Bijbel heen: wanneer dingen niet goed zijn, dan kan het mooier, beter 
worden.  
Veel kinderen en volwassenen van vandaag maken zich zorgen om de wereld 
waarin we leven. De aarde warmt op, en we lijken het maar niet eens te worden 
over oplossingen. Relaties tussen mensen verharden, er is onrust en onbegrip. 
De boodschap van de Bijbel is dat wij bij mogen dragen aan een mooie en 
liefdevolle wereld.  
Met de verhalen van de schepping, het paradijs, Noach, de toren van Babel en 
van Abraham en Sara die op weg gaan, beginnen we aan een nieuw schooljaar. 
We hopen op veel mooie, inspirerende momenten met de kinderen. Hoe meer 
we van de Bijbel, God en zijn liefde delen, hoe meer we mogen ontdekken; het 
wordt mooier!  
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Nieuwe leerlingen  

De volgende kinderen zijn nieuw bij ons op school;  Aslihan (1e), Betelihem (2e). Van harte welkom!  
 
Jaarkalender 

De jaarkalender voor schooljaar 2023-2024 kunt u vinden op de site. U ziet daarin dat dit schooljaar een aantal 
studiedagen zijn ingepland. Op die dagen zijn de kinderen vrij. U kon er al over lezen in de vorige nieuwsbrief. In 
deze nieuwsbrief staan ze nogmaals vermeld. De bijzonderheden van de jaarkalender, staan ook in de agenda van 
Parro. Voor u handig dat alles terug te vinden is op één plek.  
 
Informatieavonden 
De informatieavond op 12 september zijn voor de groepen: 1/2, 3 en (7)/8. Belangrijke informatie voor de groep 7- 
en 8-ouders staat hieronder vermeld.   
 
Informatieavond groep 7/8 
Op dinsdagavond 12 september is er een informatieavond voor alle ouders van de groepen 7 en 8 omtrent het 
voortgezet onderwijs. U bent van harte welkom vanaf 19.00 uur op locatie Het Griendencollege (aula). De 
bijeenkomst start om 19.15 uur en is uiterlijk 21.00 uur afgelopen. Jeroen Spek (rector Lyceum Oudehoven) 
voorziet u dan een algemene uiteenzetting geven over het voortgezet onderwijs, de nieuwe doorstroomtoets en 
schoolkeuzes. U kunt als ouder van groep 7 de keuze maken of u begin groep 7 (dit schooljaar), begin groep 8 
(volgend schooljaar) of beide avonden aansluit. Wij willen u nogmaals vragen uw aanwezigheid te delen via de 
aangemaakte Parro agenda activiteit: informatieavond voortgezet onderwijs. U kunt dan aangeven: aanwezig, 
afwezig of misschien.  
 
Privacyvoorkeuren aangeven in Parro 

Op school houden wij ons aan de privacywetgeving. Daarnaast zijn er een paar zaken waar u als 
ouders apart toestemming voor moet geven c.q. bezwaar tegen kunt maken, zoals bv. het delen 
van foto’s waar uw kind op staat in de groepsapp van Parro, of gegevens delen met de 
schoolfotograaf. Dat moet elk schooljaar opnieuw (wettelijk bepaald). We willen u dringend 
vragen dit weer in te vullen in Parro voor uw kind. Hoe?   
• Ga naar het groepenscherm  
• Tik op Privacy-voorkeuren.  
• Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes op het potloodje achter het kind.   

Vult u niets in? Dan gaan wij ervan uit dat u akkoord geeft voor de verschillende onderdelen.  
 
Contactgegevens in het ouderportaal controleren  
We horen uiteraard graag van u als er een wijziging is in de contactgegevens. Het komt soms wel eens voor dat we 
een oud mobiel nummer hebben en we u niet kunnen bereiken. Dat is, zeker in dringende situaties, heel 
vervelend. In het ouderportaal van Parnassys, kunt u uw contactgegevens zien en eventuele wijzigingen 
aangeven. U kunt wijzigingen ook mailen naar administratie@pwa95.nl.  
Alvast bedankt!  

 
 
Geen rommel in je trommel 
Wat is het fijn als je kind goed in zijn vel zit, op school goed kan opletten en veel energie heeft. 
Goed en gezond eten helpt daarbij! Het is belangrijk dat een kind thuis goed heeft ontbeten 
als het naar school komt. Een gezonde lunch in de broodtrommel is van belang. Met de tips 

in dit online boekje gaat dat lukken. Want als je gezond eet en drinkt, voel je je fit, heb je 
meer energie en kun je beter opletten. Daarom zeggen wij: Geen rommel in je trommel! 
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Verkeersveiligheid + nieuwe verkeersmethode 
Veilig naar school gaan! Dat wil natuurlijk iedereen. In 
september wordt landelijk gepromoot om lopend of fietsend 
naar school te komen. Daar zijn we als school en als gemeente 
Sliedrecht helemaal voor. Bewegen is gezond! We vragen 
opnieuw uw aandacht voor het in- en uitstappen op de 
parkeerplaats, vlak voor de ingang van het plein. Wilt u uw 
auto in een parkeervak parkeren of een heel stuk verder rijden 
voordat u uw kind laat uitstappen? Uw kind kan dan via de 
stoep naar het plein lopen. Er mogen geen auto’s stilstaan of 
geparkeerd worden langs de Valkweg (doorgaande weg langs 
de school).  
In de klassen geven we verkeerslessen waar deze 
onderwerpen ook besproken worden. Dit jaar gaan we aan de 
slag met een nieuwe actuele methode: ‘Veilig Verkeer 
Nederland’. We behandelen niet alleen de verkeersregels- en 
borden, maar we werken ook aan vaardigheden, 
veiligheidsbewustzijn en houding. Uiteindelijk gaat het om 
gedrag: dat de kinderen veilig als voetganger, fietser en 
passagier aan het verkeer kunnen deelnemen en wat ze 
hebben geleerd ook in de praktijk kunnen brengen.  
 
Nieuwe methode voor Taal en Spelling  
Vanaf dit schooljaar gaan we aan de slag met een nieuwe methode 
van taal. We gebruikten op onze school Taal Actief 4 en gaan nu over 
op Taal Actief 5. Het is de nieuwe versie van de methode die we al 
gebruikten. We zijn enthousiast over de methode, want het goede 
van de ‘oude’ methode is behouden en op basis van de feedback die 
is gegeven, zijn er verbeterpunten aangebracht. Er wordt heel 
doelgericht gewerkt. De kinderen weten duidelijk waar ze aan 
werken en waaróm ze daaraan werken. De methode maakt het leren 
heel inzichtelijk. Bij spelling wordt gekozen voor een duidelijke 
structuur en indeling in categorieën, die ondersteund worden met 
een plaatje. Dat is altijd een dier, waardoor kinderen het goed 
kunnen onthouden. Vraag uw kind maar eens één van de dieren te 
noemen. Dat lukt vast, al zijn we nog maar kort bezig. Taal Actief 5 
biedt waar nodig meer gelegenheid tot herhalen. Daarnaast is er uitdaging voor kinderen die dat aankunnen.  
 
Schoolreis 
Nog even en dan is het zover. We gaan op schoolreis! In deze nieuwsbrief zetten we de informatie nog even op 
een rij. We verwachten de leerlingen om 8:30 uur op school. De leerlingen moeten een tussendoortje, een 
lunchpakketje (niet in plaats daarvan geld voor een betaalde lunch, want dan moet het hele groepje wachten) en 
drinken (bijvoorbeeld een navulbare waterfles) meenemen. De kinderen zijn ingedeeld in een groepje met 
begeleider. We wensen iedereen heel veel plezier met elkaar!   

- De groepen 1 en 2 gaan donderdag 21 september naar Pukkemuk in Dongen. We verwachten de 
begeleiders om 8:30 uur in de klas. Dan gaan we in groepjes naar de bus. De bus vertrekt rond 9:00 uur. 
We hopen rond 14.45 uur weer terug te zijn bij school.  

- De groepen 3,4 en 5 gaan donderdag 14 september naar Plaswijckpark in Rotterdam. De bus vertrek rond 
9:15 uur. We hopen rond 16:45 uur weer terug te zijn bij school.  

- De groepen 6,7 en 8 gaan donderdag 14 september naar Archeon in Alphen aan den Rijn. De bus vertrek 
rond 9:00 uur. We hopen rond 16:00 uur weer terug te zijn bij school.  

U heeft via Parro een betaalverzoek ontvangen.  
Mocht de betaling een probleem zijn, neem dan even contact op met Thon Koning of Willemieke van Wingerden. 
 
  



Biddende ouders/verzorgers 
We zijn dankbaar dat er door u thuis voor de school gebeden wordt. Het is bijzonder dat we ons daardoor 
gedragen en bemoedigd mogen weten. Natuurlijk wordt er door de juffen en meesters in de klas gebeden. In de 
school wordt ook door ouders gebeden. Om de week komt de gebedsgroep samen in de Professor van der 
Waalslaan. Ouders/verzorgers die elkaar ontmoeten en samen bidden voor de school en specifiek voor een van de 
klassen. De kinderen uit die klas dragen gebedspunten aan. Van harte aanbevolen om aan te sluiten.  
De eerstvolgende bijeenkomst is vrijdag 15 september. De gebedsgroep verzamelt beneden in de hal van de 
Professor van der Waalslaan om 8:30 uur. Overige data zijn te vinden in de kalender onderaan de nieuwsbrief en in 
Parro.  
 
Afsluiter 
De leerlingen krijgen op school in groep 6 een Bijbel uitgereikt. Bij het uitdelen van de Bijbel was er een gesprekje. 
Één van de leerlingen vertelde dat ze een tekst uit haar hoofd kende. Ze droeg een tekst uit Jozua voor. Een 
waardevolle tekst voor elke dag. Mooi om deze tekst uit het hoofd te kennen en in je hart te dragen. Zeker ook 
aan het begin van een nieuw schooljaar. We delen hem graag met u.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voor in uw agenda: (u vindt de jaarkalender voor het hele schooljaar op onze site www.pwa95.nl en in Parro)  

Woensdag 6 september 19:00 uur, startdienst 

Dinsdag 12 september Informatieavond groep 1,2,3, 7 en 8 

Donderdag 14 september Schoolreisje groep 3 t/m 8 

Vrijdag 15 september Gebedsgroep 8:30 verzamelen in de hal van de Professor van der Waalslaan 

Donderdag 21 september Schoolreisje groep 1,2 

Dinsdag 26 september Gebedsgroep 8:30 verzamelen in de hal van de Professor van der Waalslaan 

Maandag 2 oktober Inloop voor groep 3 en 4 (welkom in de klas van 8:20 uur – 8:40 uur) 

Dinsdag 10 oktober 
Woensdag 22 november 
Vrijdag 2 februari 
Maandag 18 maart  
Donderdag 27 juni 

Studiedagen – leerlingen zijn vrij 

Woensdag 11 oktober Gebedsgroep 8:30 verzamelen in de hal van de Professor van der Waalslaan 

Maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober Herfstvakantie 

Week 44 (30 oktober t/m 3 november) Kanjerweek – u kunt een les kanjertraining op school bijwonen.  

 
Hartelijke groet,  
Team Prins Willem-Alexanderschool 
 
 
 
 
  
  

Daarom zeg ik nog een keer; Je moet sterk en 
dapper zijn. Je hoeft nergens bang voor te zijn. 
Want ik ben je God. Ik ben altijd bij je, waar je 
ook heen gaat.  

Jozua 1:9  
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